
Zien met de ogen 
van ons hart 



Valentijn 2025 

14 februari 

Een moderne verfraaiing van de gouden legende:
In de avond voor zijn sterven, schreef Valentijn zelf de eerste 

“valentijnskaart”, geadresseerd aan de blinde dochter van de cipier 
Asterius, getekend “Van jouw Valentijn”. Toen de dochter de brief 

ontving, kon ze weer zien en het briefje lezen.

Dat is wat liefde met mensen doet...

Fotopresentatie: 
Zien met de ogen van ons hart 

14-02-2025 tot en met 28-02-2025 

U kunt de foto van uw dierbare 
op onze Wand van Liefde hangen.

Dagelijks geopend van 10:00 – 13:00 uur 

Passage 47
2741 HB Waddinxveen 

Erna Sibbald  M: 06 81028387  E: erna@blauwevlinder.nl

Missen

En dan ineens is daar het missen 
Het ik wil niet zonder jou

Het besef van incompleet zijn 
Het hoeveel ik van je hou 

De dagen worden korter
De nachten veel te lang 

En al mijn later zonder jou
Maakt me voor de toekomst bang 

Ik wil weer voelen hoe geluk was 
Me herinneren hoe fijn

Maar tegelijker duw ik het weg 
Want het missen doet zo’n pijn 

Mag ik nog even in je armen 
Nog even dicht tegen je aan 
Blijf alsjeblieft nog even hier 

Laat me niet zonder jou bestaan 

Anne Marije Maris 



Erna Sibbald
Passage 47, 2741 HB Waddinxveen

M: 06 81028387 E: erna@blauwevlinder.nl


